
Leven onder Gods leiding: VOLG zonder routekaart 

 2026 is alweer een paar dagen onderweg. Maar als we eerlijk zijn, voelt het nieuwe jaar 

voor veel mensen nog  niet overzichtelijk. 

We leven in een tijd waarin veel onzeker is. We weten niet wat dit jaar ons zal brengen. 

Hoe het zal gaan in ons gezin, in onze gezondheid en in de wereld om ons heen. 

 

Wellicht heb je voor het nieuwe jaar goede voornemens. Bijvoorbeeld om God meer te 

vertrouwen, om Hem in alle omstandigheden te volgen. Dat zijn natuurlijke goede 

voornemens. Maar wellicht herken je het gevoel dat je soms niet weet welke kant het 

leven op gaat. Of dat je God wilt volgen, maar je mist soms richting onderweg.  

 

Deze preek belooft je geen duidelijk stappenplan of routekaart voor 2026. Maar wél iets 

belangrijks.  In deze preek zul je zien hoe God Zijn volk leidt, ook wanneer de weg 

onduidelijk is. Deze preek nodigt je uit om te volgen zonder routekaart, om dagelijks te 

leven onder Gods leiding.  Als je leeft op het ritme van Gods aanwezigheid, dan ervaar je 

vrede bij het bewandelen van een onduidelijke route.  

Deze preek sluit aan bij de preek die ik hier 2 weken geleden gegeven heb. Toen heb ik 

gesproken over een bijzondere gebeurtenis in het leven van Mozes aan de hand van 

Exodus 33 en 34. Vandaag kijken we meer naar het volk Israël en leg ik de link naar ons 

als kerk en naar ons als individu.  

 

Aan het eind van het boek Exodus lezen we hoe de tabernakel gebouwd werd. God zou 

op deze manier duidelijk aanwezig zijn temidden van Zijn volk. Dat is al meteen een 

sleutel in het beantwoorden van de vraag hoe God Zijn volk leidt, namelijk door Zijn 

aanwezigheid. De zichtbare aanwezigheid van God verplaatste zich van de berg naar de 

tabernakel. Naar alleen beschikbaar voor Mozes naar dichtbij voor alle Israëlieten.  

 

Met dit in het achterhoofd lezen we Numeri 9 

15 Op de dag waarop de tabernakel met de verbondstekst was opgebouwd, werd hij 

overdekt door een wolk. Die avond was de wolk zichtbaar als een vuur boven de 

tabernakel, en dat bleef zo tot de volgende morgen. 16  Zo was het voortdurend: de 

wolk overdekte de tabernakel en was ’s nachts te zien als een vuur. 17 Telkens als de 

wolk zich van de tent verhief trokken de Israëlieten verder, en op de plaats waar de 

wolk stilhield sloegen ze hun kamp op.  
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In Numeri 9 zien we drie elementen die belangrijk zijn bij het leven onder Gods leiding. 

1. De wolk – vertegenwoordigt Gods aanwezigheid 

2. Het ritme – Gaan en rusten met Hem 

3. De uitnodiging – God volgen ook al is de bestemming onbekend 

Het volk Israël moest leren om te leven in het ritme van God. Om te gaan waar Hij gaat 

en te rusten wanneer Hij (door de wolk) stil staat. Aan het begin van 2026 wil ik jullie 

uitnodigen om in het komende jaar te volgen zonder routekaart en te leven onder Gods 

leiding. Ik ga nu wat dieper in op wat leven onder Gods leiding betekent.  

V – Vertrouw op Gods leiding en aanwezigheid 

In Exodus 33:17 had God beloofd dat Hij mee zou gaan met het volk Israël.  

En die belofte geldt vandaag ook voor ons, als onderdeel van de kerk. Jezus belooft in 

Mattheus 28:20 dat Hij met Zijn discipelen is alle dagen , tot aan de voltooiing der 

wereld.  

We weten niet hoe 2026 zal lopen. Maar we weten met Wie we het jaar ingaan. Daar 

vertrouwen we op! 

 

O – Ontmoet Hem dagelijks 

 

Het Joodse volk heeft best wat feestdagen in het jaar. Maar de tabernakel was er niet 

alleen op speciale dagen, maar juist ook op de normale dagen. En zo is het ook voor ons 

vandaag: God wil ons niet alleen ontmoeten op bijzondere momenten, maar juist ook in 

het reguliere leven. Wanneer we werken, voor het gezin zorgen, naar de 

sportvereniging gaan en op de bank chillen.  

Het dagelijks ontmoeten van God is een wezenlijke stap in het leven onder Gods leiding.  

Vergelijk het maar met de Israëlieten die dagelijks manna moesten oprapen om te leven 

vanuit Gods voorziening. Zo mogen wij God dagelijks zoeken door ons gebed. Om te 

leven vanuit Zijn voorziening en leiding.  

Je leest er makkelijk overheen, maar het verplaatsen van het volk Israël had nogal wat 

voeten in aarde. Stel je eens voor dat de gehele provincie Noord-Brabant (inclusief de 

grote steden als ’s Hertogenbosch, Tilburg, Eindhoven en Breda) geëvacueerd zou 

moeten worden en naar Gelderland of Zuid-Holland zou moeten verhuizen. Wat een 

chaos zou dat zijn!  
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De tenten moesten afgebroken worden en weer opgezet, er moest voor de kinderen en 

dieren gezorgd worden, er moest manna opgeraapt worden en verwerkt tot koeken. Ze 

hadden wel degelijk hun dagelijkse beslommeringen        

18  Op bevel van de HEER trokken de Israëlieten verder, en op bevel van de HEER 

sloegen ze hun kamp op. Zolang de wolk op de tabernakel rustte, bleven ze op de plaats 

waar ze waren. 19 Bleef de wolk lange tijd boven de tabernakel hangen, dan braken de 

Israëlieten al die tijd niet op; ze hielden zich aan de aanwijzingen van de HEER. 20 Soms 

bleef de wolk maar een paar dagen boven de tabernakel hangen.  

Ook dan sloegen ze hun kamp op wanneer de HEER daartoe bevel gaf en trokken ze 

weer verder wanneer de HEER het beval. 21 Soms ook bleef de wolk alleen van de 

avond tot de morgen. Als hij zich dan ’s morgens verhief, trokken ze verder. Zodra de 

wolk zich verhief, of dat nu overdag gebeurde of ’s nachts, trokken ze verder. 22 Rustte 

de wolk langere tijd boven de tabernakel –een paar dagen of een maand of een jaar – 

dan bleven de Israëlieten al die tijd op de plaats waar ze waren; pas wanneer hij zich 

verhief trokken ze weer verder.  

Ze moesten dagelijks gereed zijn om te vertrekken. Soms moesten ze na een dag weer 

vertrekken, soms duurde het zelfs een jaar. 

Wat was het teken om te gaan? Het bevel van de Heer. Israël moest leren om te rusten 

en te vertrouwen op Gods leiding. Iedere dag moesten ze gereed zijn om te gaan.  

Ze leefden in afhankelijkheid van God. Iedere dag opnieuw. God zelf was hun 

routekaart.  

Dit verhaal doet me denken aan Psalm 23 en Johannes 10 waar het gaat over de Heer / 

Jezus de goede herder. Hij leidt, Zijn volgelingen vertrouwen Zijn leiding.  

Om de herder te volgen waar Hij gaat, is het belangrijk om goed te luisteren.  

En dat brengt ons bij de volgende actie die hoort bij Leven in het Ritme van God: 

19 Bleef de wolk lange tijd boven de tabernakel hangen, dan braken de Israëlieten al die 

tijd niet op; ze hielden zich aan de aanwijzingen van de HEER. 

 

L – Luister naar wat Hij te zeggen heeft 

Het bouwen van de tabernakel was een instructie van God om bij Zijn volk te wonen. 

Dat betekent dat Hij voor iedereen zichtbaar was. Gods leiding gold voor het gehele 

volk, niemand uitgezonderd. God voorzag dagelijks in de noden van alle Israëlieten.   

God is niet alleen de God van Mozes op de berg, maar ook de God van de Israëliet bij 

zijn tent.  

 



Leven onder Gods leiding: VOLG zonder routekaart 

Wanneer je ziet dat God beweegt en je instrueert om mee te bewegen (als in een dans), 

dan mag je volgen. Praktisch betekent dat: 

 

G – Ga waar Hij gaat 

Ik vind het mooi om te lezen dat het volk steeds eensgezind God volgde.  

Maar ook dat ze gezamenlijk rustten.  

 

22 Rustte de wolk langere tijd boven de tabernakel –een paar dagen of een maand of 

een jaar – dan bleven de Israëlieten al die tijd op de plaats waar ze waren; pas wanneer 

hij zich verhief trokken ze weer verder. 

Soms vraagt God beweging. Soms vraagt Hij rust. 

Volgen betekent: meebewegen wanneer Hij gaat, blijven wanneer Hij blijft. 

 

Volgen gaat vaak met kleine stapjes. De grootste vooruitgang boek je door steeds weer 

een klein stapje te zetten. Door dagelijks onderweg te zijn en relatie met God te hebben, 

leer je Zijn stem beter te verstaan en te volgen in Zijn voetstappen. 

En soms laat de Heer je een nieuwe weg zien die je mag bewandelen.  

Of een vergezicht van de weg waar je op wandelt.  

Zo heb ik bijvoorbeeld aan het eind van 2025 een sterk verlangen om in beweging te 

komen om Bijbelstudie te geven in Jefta. Dit verlangen heb ik met wat andere mensen in 

Jefta gedeeld. Gezamenlijk hebben we ervaren dat Gods leiding hier in was. Op 

woensdag 14 januari zal de eerste Bijbelstudie plaats vinden. Je mag hier deel van 

uitmaken, je mag als het ware meebewegen op de weg die de Heer heeft laten zien.  

 

We zullen de Romeinen brief behandelen. En in de Romeinen spreekt Paulus ook 

duidelijk over het volgen van God. Hij doet dit onder andere in Romeinen 8.  

Romeinen 8:14–15 NBV21 

14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.  

15  U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de 

Geest ontvangen om Gods kinderen te worden – door Hem roepen wij God aan met 

‘Abba, Vader’. 

Deze tekst kun je zowel toepassen op het volk Israël in Numeri 9 als op ons gelovigen 

vandaag. In Numeri 9 moeten we daarbij rekening houden met het verleden van Israël 

in Egypte. Daar leefden ze in slavernij. Daar moesten ze gehoorzamen vanuit angst. 

Angst voor straf, angst voor pijnlijke gevolgen. Ze waren dan wel fysiek uit Egypte, maar 

het denken van Egypte zat nog diepgeworteld in hun systeem. Ze moesten leren om 
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naar het leven te kijken vanuit Gods perspectief. Om te leven vanuit relatie, in 

vertrouwen, uit liefde. Ook wij hebben Gods leiding nodig in ons dagelijkse leven. Om te 

leven aan de hand van Zijn aanwijzingen.  

 

Volgen zonder routekaart – Leven in Gods ritme gaat over het dagelijks leven in Gods 

Koninkrijk. Op de zondagen wanneer we samenkomen, maar vooral in het dagelijks 

leven. 

We weten niet hoe de route naar onze bestemming loopt. Maar we weten dat God er 

bij is en dat Hij ons leidt. Aan het begin van de preek heb ik beloofd dat deze preek 

antwoord zou geven op de vraag hoe God Zijn volk leidt. 

God leidt niet door het volk een route te geven en het ze dan op eigen kracht uit te laten 

zoeken. Nee, Hij leidt door zelf mee te gaan. Dat doet Hij in ons door Zijn Heilige Geest.  

De ene dag betekent dat gaan, de andere keer rusten, dan weer wachten, dan weer 

bewegen. Het leven onder Gods leiding gaat over het volgen in Zijn ritme. 

En die uitnodiging geldt niet alleen voor leiders, maar voor iedereen.  

Je kunt die uitnodiging zowel persoonlijk als op ons als kerk in het algemeen toepassen. 

Bijvoorbeeld door te antwoorden met:  “Ja, ik volg..” 

 

V – Vertrouw op Gods leiding en aanwezigheid 

O – Ontmoet Hem dagelijks 

L – Luister naar wat Hij te zeggen heeft 

G – Ga waar Hij gaat 

Tot slot zal ik enkele praktische voorbeelden geven van hoe je dit kunt doen.  

 

Praktische voorbeelden 

- je dag beginnen met een kort gebed: ‘Heer, wilt U mij vandaag leiden?’ 

- midden op de dag even stilstaan en je afvragen: leef ik nu op mijn eigen tempo of op 

Gods ritme? 

- aan het einde van de dag terugkijken en God danken voor waar je Zijn nabijheid 

ervoer. 

- soms bewust niet meteen handelen, maar eerst luisteren en wachten. 

- Bewust momenten van rust pakken in onrustige tijden  

2026; We weten niet hoe het jaar zal verlopen, maar we weten Wie met ons meegaat 

en voor ons uit gaat.  En dat is genoeg om te volgen. 

 


